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willen weten
De grootmeester van het Nederlandse luisterlied:

Jules de Corte

Van mei t/m november 2022te horen in heel Nederland

www.the gents.nl



Jules de Corte was een dichter die goed liedjes kon schrijven en een 
componist met gevoel voor taal. Met zijn ‘trucagemanipulaties’ voor 
de radio, ‘kritische beschouwingen’ en een oeuvre van zo’n vierduizend 
liedjes, heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten. Vocaal ensemble 
The Gents, o.l.v. Annemiek van der Ven, pianist Bert van den Brink, 
jazz- en popzanger Henk Kraaijeveld en een projectkoor met blinden en 
slechtzienden brengen een ode aan deze icoon van het Nederlandse lied; 
Ik zou wel eens willen weten.

Meerstemmige zettingen van de liederen worden afgewisseld met solo’s van Kraaijeveld, 
a-cappellarepertoire met liederen met pianobegeleiding door Van den Brink. Al dan 
niet met improvisatie reflecteren Van den Brink en Kraaijeveld ook op de liederen van 
De Corte. We spiegelen zijn werk met liederen van de vroege renaissancecomponist 
Constantijn Huygens. Werken van diens ‘tijdgenoot en liedschrijver van overzee’ 
John Dowland en contemporain Ludwig Senfl zijn gekozen als nadere inkleuring van dit 
programma. Nu volgen twee regels uit een gedicht dat speciaal gemaakt werd voor dit project.

Geef de wormen een dansvloer in de grond,
zorg voor bossen die ongezien blijven
Door: Hanneke van Eijken
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& tickets:

www.thegents.nl

2e kaartje GRATISvoor blinden enslechtzienden
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